
Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagend,
altijd stil dragend, moedig ging je door, steeds weer,

tot op het laatste moment, het wilde niet meer

mevrouw

Clara ‘Claire’  Van Laere
echtgenote van de heer Georges Batselé

geboren te Gent op 7 oktober 1941
en overleden te Gentbrugge in het wzc Ter Hovingen op 29 juli 2025.

Dit melden u met diepe droefheid:

Georges Batselé
haar echtgenoot

Odette Batselé en Maurice Nelis (†)
Jacqueline Batselé (†) en Fernand Declercq (†)
Fernand Batselé en Nicole Witters (†) en Myriam Hoebeke
Etienne Batselé en Kristine Verhaegen
en hun kinderen en kleinkinderen

haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk 

van Sint-Martinus Ekkergem, Einde Were te Gent,
op zaterdag 9 augustus 2025 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide van het 
crematorium Westlede te Lochristi in strikte intimiteit.

Noch bloemeN, Noch kraNseN.

Een laatste groet kan t.e.m. dinsdag 5 augustus  
gebracht worden in het funerarium Cispa,
Brugsesteenweg 583 te Gent-Mariakerke, 

na afspraak op tel. 09 227 73 37.

Omwille van de privacy worden er online 
geen rouwadressen weergegeven.


