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Afscheid nemen
betekent niet loslaten
maar een andere manier
van vasthouden.

Na een mooi en verdienstelijk leven is in alle rust heengegaan

Pobedtn Do o

echtgenote van Roger Cloetens
mama van Benny en Marika
nonna van Naomi en Sean
zus van Eddy en Andrea, Robert (1) en Dorine

geboren te Gent op 16 maart 1949

en overleden te Gent in het AZ Sint-Lucas op 23 november 2024.

De familie dankt u voor uw medeleven.

De trein der traagheid is nu overwonnen, want met de jaren gaat de tijd zeer snel.

Ik voel in mijn aderen mijn bloed stromen, de wereld is soms hemel, of soms hel.
Nu pluk ik de bloemen in de jaargetijden en soms zijn er ook chrysanten bij.
Ik leg ze op het graf die van me zijn gescheiden

en ik hoor hun zeggen heden ik en morgen jij.

Dit is de wet van het leven, maar veel mensen willen het niet verstaan.
Eris een tijd van komen en gaan.

Bedankt voor wat ik heb gekregen, mijn vrouw, mijn kinderen
en ook de poézie die ik mocht beleven.

Ik kijk naar het Oosten waar de zon weer bloost.

Voor altijd in mijn hart,
Je man Roger

De afscheidsplechtigheid heeft plaats gehad in beperkte kring.

Speciale dank aan dokter Kristof Roose, haar huisarts.

online condoleren kan via www.cispa.be
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