
Thea van Zuuren-Schaap
Geboren te Eindhoven op 6 september 1936

Overleden te Gentbrugge op 16 juni 2024

Vol liefde voor
 haar echtgenoot Nap van Zuuren (†)

Strooi uit mijn as naar alle winden.
Zodat wat eens mijn lichaam was

de weg kan vinden.
Naar alles wat het eens beminde,

naar wolk en zee
en zich daarmee verbinde.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in het 
crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi,

op zaterdag 22 juni 2024 om 13.30 uur.

De afscheidsplechtigheid kan online worden gevolgd
https://crematoriumwestlede.livestream.fdesigner.eu/login 

Inloggen kan met deze logincode: TheaSchaap87

Vol liefde voor haar kinderen en hun levenspartners 

	 Astrid van Zuuren & Joannes Servaes
	 Ingeborg van Zuuren
	 Birgitta van Zuuren 
	 Erik van Zuuren & Laurence De Vijlder
	 Petra van Zuuren-Bradt & Gunther Bradt

Vol liefde voor haar kleinkinderen en hun partners

	 Joanna Servaes
	 Marijke Plovie & Stefaan Van Bever
	 Pieter-Jan Servaes
	 Jonathan Plovie
	 Femke Plovie & Jonas Saman
	 Edward van Zuuren & Louka Noyen
	 Clarisse Debusschere
	 Anna Debusschere

Vol liefde voor haar achterkleindochter

	 Mona

Vol liefde voor haar schoonzus 

	 Heleen Pijl en haar familie

Correspondentieadres: Familie van Zuuren
p/a Uitvaartverzorging Cispa E&G
Brugsesteenweg 583, 9030 Gent-Mariakerke
online condoleren kan via www.cispa.be

Gebed voor mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn
kinderen in uw handen.
Graveer Gij ze daarin met
onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer
ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks
als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast,
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de
wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van
de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen in
Uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U
vervreemden, nooit, hun leven lang!

Ik leg de namen van mijn 
kinderen in Uw handen.

	 Amen
		     -Geeske Wiersma-


