Voor hem waren er o.a. nooit pianotoetsen genoeg ... enerzijds verwacht en toch plots onverwacht

JO VAN AVERMAET 23 MAART 1954

is in deze mooie meimaand 26 rustig mogen inslapen.

Papa van Kirsten & Debby
Opa van Alyxe, Xanthe & Yaren

Lieve, 7ijn levensgezel

Oudste broer van llse & Marc, Gertie & Cas, Kathleen & Jan,
Christel & Bart, Steven & Darline, Toon & Leen, Peter & Gerda,
Frederik & Kris, Jurgen & Riet

Nonkel en grootnonkel van zovelen

Vriend van allen die het goed met elkaar meenden

Uit respect voor zijn wens nemen we afscheid in intieme kring.
Blijken van medeleven kunnen via kvanavermaet@gmail.com

Wie wenst, kan hem in het funerarium een laatste groet brengen Oude-Abdijstraat 42, te 9031 Drongen - 09 227 73 37
Dit kan op afspraak op de volgende momenten: Vrijdag:  16:00 —18:00 uur

Zaterdag: 10:00 —12:00 uur

Maandag: 16:00 —18:00 uur

Dinsdag:  16:00 —18:00 uur



