
Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagend,
altijd stil dragend, moedig ging je door, steeds weer,

tot op het laatste moment, het wilde niet meer.

mevrouw

Viana Mertens
weduwe van de heer Julien De Zutter

geboren in Péronnes-lez-Antoing op 4 augustus 1928
en overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 3 april 2024.

Dit melden u met droefheid:

Virginie Picqueur  haar nicht

Viana De Winter, kinderen en kleinkinderen  haar metekind

Eddy en Shella De Wilde - De Winter, kinderen en kleinkinderen

Henri De Jaegher  haar vriend en mantelzorger

Jean en Arina Van Gaver - Wever
Emiel † en Mariette † De Zutter - De Clercq  haar schoonbroer en schoonzus

De families Mertens, De Zutter, Picqueur en De Winter.

Met dank voor de goede zorgen aan:
de verpleegsters Kelly en Kim van het Wit-Gele Kruis,
haar huisarts, Dr. Mertens en zijn collega’s van Praktijk Tolhuis,
het personeel en de dokters van de Geriatrie van het AZ Sint-Lucas te Gent.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen
in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi,

op woensdag 10 april 2024 om 11 uur.

Samenkomst in het crematorium om 10.45 uur.

De asverstrooiing op de Westerbegraafplaats te Gent heeft plaats om 15 uur.

U kan Viana t.e.m. maandag een laatste groet brengen 
in het mortuarium van het AZ Sint-Lucas, 

(gelijkvloers parkeertoren), toegang via Terhagen te Gent, 
steeds na afspraak op tel. 09 224 61 58.

Omwille van de privacy worden online geen rouwadressen weergegeven.


